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Bij terugkomst van de luitenant lag het kleimodel aan brokken op het plein. Zij hadden het uit het raam ge
smeten: “Wij moesten de boel toch opruimen, luit?”.

Het “monument” is door steenhouwer Vogelpoel vakkundig gemaakt, maar minder gelukkig is Benninga met 
het formaat. Hij merkte dat op de dag van de officiële onthulling en zich te pletter schrok. “Het was in mijn 
ogen te monumentaal uitgevallen, echt een werkstuk van een gemeentearchitect; te brede vleugels en een 
te hoge zuil, mijn “soldaat” is daardoor in het geheel te petieterig geworden.
Het had simpeler gemoeten”.

Op 28 augustus 1940 is het monument onthuld en door het gemeentebestuur in dank aanvaard. Veel oud- 
militairen van het garnizoen Medemblik waren in uniform aanwezig. Met een toespraak verrichtte burge
meester Peters de onthulling, waar tot slot van zijn rede het 6e couplet van het Wilhelmus werd gezongen. 
De regel” “de tyrannie verdrijven, die mij mijn hert doorwondt” wekte bij plaatselijke NSB’ers woede op.
Ons land was al een halfjaar bezet......toch wel vreemd eigenlijk!

C. de Vries-Popma

Bronnen: Een nieuw Medeblikker Scharrezootje
Westfries Dagblad

Broei- en Banketbakkerij van

Jolt. UKEMAN - Torenstraat - MEDEMBUK,
Voor de a,s. Feestdagen verkrijgbaar:

tlle soorten Koekjes en Gebakjes, Gevulde Koeken, 
Jodekoeken, moois Punten, Tompousin mi. em.

Billijke prijzen. — Prima grosdstüffea,

N.B, Neemt proef met mijn

Prima Paaschbroodu
Beleefd aanbevelend,

Msdemblik. Joh. Lakeman.

IVafzew, eiv iwM^IiecI/
Het wapen

Bij Koninklijk Besluit van 26 Juni 1816 is aan de gemeente Medemblik een Wapen verleend, waarvan de 
beschrijving op het Diploma als volgt luidt;
'Van sabel, beladen met een pal van goud, gedekt met een kroon en ter weerskanten vastgehouden door 
een klimmende leeuw, alles van goud.’

Ter verduidelijking het volgende:

1. Het schild: in zwart (sabel = zwart in de wapenkunde) met een pal 
van goud. Dit is een voorbeeld van een alleroudste zogenaamde 
'meetkundige heraldiek'. Vaak duidt dit op 'nederzetting’ aan een ri
vier. Ook 'meerpaal'. Meerdere 'paalwapens' in ons land zijn o.a. die 
van Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht enz. allemaal plaatsen aan 
een water.
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2. De kroon: Medemblik voert de zogenaamde 'Rudolfinische (Oostenrijkse) Keizerskroon. Dit hebben 
slechts tien gemeenten in Nederland, namelijk Amsterdam, Bolsward, Deventer, Hulst, Kampen, Mid
delburg, Nijmegen, Tiel, Zwolle en Medemblik.
De keizerskroon bestaat uit twee zijdelings geplaatste gouden schelpen, waartussen losstaand nog 
een beugel (bandeau of diadeem) getopt met een kruis, waarop een grote lichtblauwe saffier. De er
tussen zichtbare muts is rood.
De hoofd rand is bezet met rechthoekige witte edelstenen en op de rand van de hoofdband staan beur
telings lelievormige 'fleurons', bezet met rode edelstenen. Verder alles omrand met witte parels.

3. De leeuwen: klimmende leeuwen van goud worden als schildhouders in het wapen opgenomen.

De vlag

Sinds 30 juni 1959 kent Medemblik een officiële gemeentevlag. Op die datum namelijk besloot de gemeen
teraad tot vaststelling van een stadsvlag.

De omschrijving luidt als volgt:

'Een vlag van 6 schuine banen van gelijke breedte, afwisse
lend zwart en geel; de diagonaal lopende van de broekings- 
top naar de punt van het uitwaaiend gedeelte vormend de 
scheidingslijn van de beide middelste banen; in het boven
kanton strekkend ter hoogte van ruim 1/3 der totale vlag- 
hoogte, geplaatst een blauwe gekantonneerde en geopende 
heraldische burcht.' De gemeentevlag is destijds op verzoek 
van het college van burgemeester en wethouders ontwor
pen door de heer K. Sierksma uit Muiderberg.

Volkslied

Allen:

Vrouwen:
Mannen:
Allen:

'k Zie je daar zo pittig liggen, 
Rustig aan het IJsselmeer. 
Medemblik waar ik ben geboren, 
En zo gaarne wederkeer.
Met je echt antieke grachtjes. 
Met je singel waar het spookt. 
Met je dijk zo breed en machtig, 
Om de zee die hem bestookt.

Mannen:

Vrouwen:

Allen:

Allen:

Medemblik is Radbouds veste 
Trots ligt daar je grijze slot, 
als bewijs van oude glorie 
en verleden roemrijk lot.
't Strijdgewoel is nu verklonken, 

Zwaardgekletter is verstomd. 
Vrede, vriendschap wachten beide, 
Elke vreemd'ling die er komt.

'k zie je daar zo pittig liggen, 
rustig aan het IJsselmeer. 
Medemblik waar ik ben geboren,
En zo gaarne wederkeer.
Met je fraaie ruime havens, 
die de vissers schuilplaats bien. 
Met je vroom en stoere bouwers,
'k Mag ze allen gaarne zien.
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