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VAN KLINKBUUL TOT SPONSORLOTERIJ

Lezing door L. Bot-Hoedjes

Een kerk is meer dan een stapel stenen, het vormt een eenheid met de omgeving. Het heeft een dui
delijke functie in onze stad, Medemblik, en heeft door de eeuwen heen een onmisbare plek ingeno
men.

In het kort zou ik u graag even meenemen voor een wandeling door de eeuwen heen. Om zo aan te 
geven wanneer en waar deze parochie is ontstaan en waar de kerk als gebouw heeft gestaan.

De parochie van Medemblik was heel groot. Het omvatte de burgergemeente Medemblik, Opperdoes, 
Zwaagdijk en een klein deel van Onderdijk. Westelijk liep de grens langs de parochie van Lambert- 
schaag en zuidwestelijk langs Nibbixwoud. Oostelijk liep de grens langs Wervershoof en voor de rest 
aan de Zuiderzee. Dan de zuidelijke grens van Midwoud en Oostwoud tot langs het water van de 
Wijmers en de Ligtewater. Dit verklaart tevens enige straatnamen in onze stad.

De kerk heeft niet altijd op deze plek gestaan. Vóór de reformatie kerkten de katholieken in de Boni- 
faciuskerk, die toen twee kerkpatronen had, Sint Bonifacius en Sint Maarten. Na de reformatie, zon
der eigen kerk, zocht men het in schuilkerken, maar meestal werd er bij mensen thuis gekerkt. Zoals 
geschreven staat in de annalen, de vrijheid van de katholieken hing af van de houding van de domi
nees. En de invloed, die een dominee had op de burgemeester. Toentertijd was een bijeenkomst als 
deze niet mogelijk. Pas in 1782 kregen de katholieken weer een eigen kerk, een zogenaamde Water
staatskerk. Met als patroonheilige Sint Martinus. Rond de eeuwwisseling, we spreken over het jaar 
1898, begonnen de plannen voor een nieuwe kerk. Er was helaas geen geld (waar hebben we dat 
eerder gehoord, L.B.). De toenmalige pastoor W.C. Boers kondigde aan, dat hij, samen met kapelaan 
Thompson, alle parochianen langs zou gaan voor een bijdrage, hij dacht die klus in 3 jaar te kunnen 
afronden.

De financiën liepen niet vlot, na 3 jaar was er ƒ 7.600,-- ingezameld. Volgens de pastoor had het veel 
meer kunnen zijn, als de "rijken" met wat meer "offervaardigheid" waren bezield, aldus de pastoor. 
Het toenmalig kerkbestuur wilde graag een kerk bouwen naast de Waterstaatskerk, die er toen stond. 
Doordat de gemeente Medemblik geen toestemming gaf om daar te bouwen, was men genoodzaakt 
om het Waterstaatskerkje af te breken. Ook kreeg men geen toestemming om de toren voor de kerk 
te plaatsen, en omdat men niet op een gedempte sloot kon bouwen, kwam het allemaal anders dan 
gepland was.

In 1902 werd de Waterstaatskerk afgebroken en er werd begonnen met de bouw van onze huidige 
kerk in neogotische stijl. Het ontwerp was van de heer Th. Slinger, leerling van Cuypers, destijds op
zichter van de rijksgebouwen. Door ziekte van dhr. Slinger kreeg één van zijn medewerkers de lei
ding. En zoals dat dan gaat als de "meester" ziek is, de medewerker kon het niet laten om het nodige 
te veranderen. Aan hem hebben we het te danken, dat het middengewelf van de kerk ruim twee me
ter hoger is geworden dan oorspronkelijk was getekend, dat is ook aan de buitenkant van de kerk te 
zien, het is enigszins gecamoufleerd door een balustrade. Wat nu als aula dienst doet was van oor
sprong een catechismus kamer.

Over welke prijzen hebben we het, als het over een inschrijving ging in die dagen. Er waren 5 aanbe
stedingen, deze varieerden van ƒ 92.897,- tot ƒ 118.250,-, de begroting was ƒ 86.000,-Dus eigenlijk 
niets nieuws onder de zon, want een sluitende begroting is ook nu een unicum. Omdat de huidige 
kerk gebouwd werd op de plaats van de Waterstaatskerk, moest er eerst een ander gebouw neerge
zet worden. Deze werd op 23 juni 1901 in gebruik genomen. 15 april 1902 werd de eerste steen ge
legd, voor dit gebouw, deze kunt u vinden hier voor in de kerk, voor u aan de rechterzijde van het 
priesterkoor, een brief met oorkonde werd er gelijktijdig ingelegd.

De bouw ging voorspoedig, de toren was begin december 1902 zover klaar, dat het kruis geplaatst 
kon worden. Wat er mis is gegaan in de voorbereiding, kon ik nergens terugvinden, alléén bleek het 
kruis veel te zwaar, zodat het er meteen weer af moest en lichter worden gemaakt. Door een strenge 
winter lag de bouw een tijdje stil, in januari 1903 was het gebouw gereed. De totale kosten bedroegen 
ƒ 113.880,875, ver boven de begroting van ƒ 86.000,-.
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Begin 1903 werden de banken geplaatst en daarmee begon de aankleding van de kerk. Want zo 
mooi als deze nu is, was hij zeker niet bij de ingebruikname. Veel is er door parochianen geschonken, 
en stelt u zich eens voor, alleen de banken en meer was er niet in de kerk. Alles is langzaam aan op
gebouwd. Dat er door de loop der jaren veel gegeven is, zal u duidelijk zijn.
Want de gehele aankleding moest met giften en gaven binnenkomen. Door een grote inzamelingsac
tie van zelatrices met een opbrengst van ƒ 5000,- kon het hoofdaltaar gebouwd worden. Een mees
terwerk!
Als u dit kunstwerk straks van dichtbij gaat bekijken, kunt u zien met hoeveel precisie en gevoel voor 
verhoudingen dit altaar is gemaakt. Het was niet alleen in het begin van deze eeuw een kunstwerk, 
maar zeer recent is het helemaal nagemaakt voor een andere kerk in ons bisdom. Dit hoofdaltaar is 
het hart van deze kerk, het eerste eigenlijk, waar je blik op valt als je binnenkomt. In 1905 werd het 
Maria-altaar geschonken, en via een premiestelsel werd het orgel aangeschaft, dat wil zeggen een 1e 
klavier. Pas in 1909 was het orgel compleet.

In 1905 haaide onze kerk wel dagblad "De Tijd", omdat in deze kerk de nieuwste technische vindin
gen op orgelgebied waren ingebouwd. De beschildering, waarvan u nog een gedeelte ziet, van de 
abscis, voorstellend de 4 evangelisten is oorspronkelijk, en gemaakt door dhr. Dunselman. Dhr. Dun
selman was niet de eerste de beste, hij behoorde tot de beste religieuze schilders van Nederland. De 
muren van het priesterkoor waren ook beschilderd o.a. met afbeeldingen van Sint Martinus. Deze zijn 
aangebracht door een atelier uit Haarlem.

In 1907 werd de preekstoel 
geschonken, de gulle gevers 
staan in de preekstoel ver
meld. Heel veel werd ano
niem gegeven, omdat men 
gewoon niet met naam ge
noemd wilde worden. Kerk- 
schildering, hoofdaltaar, 
banken, muurschildering, het 
begon er een beetje op te lij
ken. Maar kruiswegstaties 
waren er nog niet, dat zou 
nog vele jaren duren, er was 
gewoon geen geld. In 1923 
kreeg de kerk een legaat van 
de fam. Manshanden- 
Botman, dat was de aanzet 
voor de aanschaf van de 
kruisweg. Dhr. Windhausen 
uit Roermond kreeg de op
dracht, ƒ 550,- per statie. In 
mei 1926 werd de laatste af
geleverd. Men kreeg het toch 
wel koud in de kerk en in 
1930 werd voorzichtig ge
dacht aan een verwarming, 
weer ging de pastoor op pad, 
ƒ 2500,- haalde hij op. Hij 
kwam precies de helft tekort, 
maar er werd begonnen en 
het werd voortaan een beetje 
behaaglijker kerken.

Toen begonnen de dertiger jaren. 
ook voor de kerk geen vetpot, er 
was overal armoede en gebrek.

Tot overmaat van ramp werd de kerk 
bezocht door het dievengilde, kost
baar vaatwerk werd gestolen.

R.K. Kerk te Medemblik, + 1920 
(foto: Oudheidkundige Ver. “Medenblick")

21



Oudheidkundige Vereniging “Medenblick" jaaruitgave 1997

Omdat ook in die tijd sommige kloosters en/of kerken overcomplete spullen hadden, kon er iets aan
geschaft worden. Dit dankzij parochianen, die o.a. sieraden aan de kerk schonken.

De oorlogsjaren gingen ook aan deze kerk niet ongemerkt voorbij, zo werden de pastorie, het Sint 
Pieter en de Sint Jozefschool gevorderd door de bezetter, deze bezetting duurde ruim een jaar. Een 
ploeg dames kon daarna eerst de boel schoonmaken.
Ook werd de grote klok uit de toren geroofd, deze werd omgesmolten voor oorlogstuig. Na de oorlog 
kon door een gift uit het fonds Wederopbouw een nieuwe klok worden aangeschaft, deze werd qua 
geluid afgestemd op die van de Bonifaciuskerk.
In 1948 was er weer een grote actie, ditmaal om de toren goed te restaureren, er bleek nogal wat ver
rot te zijn. Om geld binnen te krijgen werden er pentekeningen gemaakt van de toren in de oude 
vorm. Hoeveel deze actie heeft opgebracht, kon ik nergens terugvinden. De nieuwe toren kreeg een 
strakke vorm, eigenlijk heel jammer, vooral omdat we nu niet meer buitenom kunnen lopen. Voor bij
stelling van het uurwerk en de verlichting zou dat de kosten van een telescoopkraan besparen. Maar 
ook hier zal het wel een geldkwestie zijn geweest.

Er waren diversen manieren om geld binnen te halen, één ervan was, dat op nieuwjaarsdag pastoor 
Heemskerk op de preekstoel ging staan en een betoog hield over het afgelopen jaar, wat daar alle
maal in gebeurd was en tevens sprak hij dan een wens uit voor het komende jaar. Voor 1961 was zijn 
wens om een groen torenlicht geplaatst te krijgen. En op 26 augustus werd dat inderdaad ontstoken. 
In 1964 wilde de haan van de toren wat vrijheid, hij deed pogingen om los te komen, maar er werd 
een stokje voor gestoken. De gemeente Medemblik nam geen risico en zette de Ridderstraat af, tot
dat de haan veilig naar beneden was gehaald. In 1967 werd een hele grote restauratie op touw gezet 
voor de binnenkant van de kerk, pastorie en Sint Pieter. Alles werd grondig aangepakt, soms iets te 
grondig, want al het schilderwerk boven het priesterkoor werd overgeschilderd, alle tekeningen weg. 
Heel Veei js er toen veranderd, nieuw priesterkoor dit in verband met vernieuwingen in de liturgie, de 
communiebank verdween, een gedeelte is bewaard gebleven en staat nu voor de Mariakapel. Beel
den verdwenen, plus heel veel vaandels, later zijn die terug gevonden op de zolders of boven de ge
welven, nu sieren veel vaandels weer de kerk. Zo heeft ook de patroon van deze kerk, Sint Martinus, 
zijn plaats voorin de kerk weer terug gekregen.

De renovatie van deze 3 gebouwen was zo ingrijpend, dat er geld geleend moest worden van het bis
dom, een deel renteloos en een ander deel tegen 5 % rente, met een halfjaarlijkse aflossing. Deze 
laatste aflossing heeft pas enige jaren geleden plaats gevonden. Het zal u niet verbazen, dat men 
niet met de begroting uitkwam. Ruim ƒ 30.000,- meer dan was voorzien. Totaal was er ƒ 280.000,- 
mee gemoeid.

In 1972 liet het orgel ons af en toe in de steek, en u raadt het al, er kwam een orgelfonds onder de 
bezielende leiding van Frater Swibertus.
Hoe hij het voor elkaar kreeg, weet ik niet, maar iedere vereniging organiseerde wel iets. Oliebollen 
bakken door het K.V.G., 12.000 oliebollen werden verkocht, opbrengst ƒ 1500,-. Een kinderkoor zong 
op bruiloften en partijen. De K.B.O. organiseerde een minikermis. Puzzels in de Mantel. En achter in 
de kerk een thermometer zoals nu aan de voorgevel van de toren hangt. Wandeltochten, voddenac
tie, klaverjaswedstrijden, en velen gulle gaven bij de thermometer deden het kwik zo hoog stijgen, dat 
alles gerestaureerd kon worden aan het orgel, een fantastische actie.

18 juni 1978 werd uitbundig het 75-jarig bestaan van deze kerk gevierd. Via een diaserie konden we 
meewandelen over gewelven en een kijkje nemen op plaatsen, waar je anders nooit komt. Als je 
eenmaal iets mooi hebt en dat is kapot gegaan, wil je zoiets toch eigenlijk weer graag terug. Maar ja, 
als het niet direct noodzakelijk is om als parochie te kunnen blijven bestaan, moet je andere bronnen 
aanboren. Waar gaat het over, zult u vragen.

In de zestiger jaren kwam er een groen torenlicht. In de loop van de tijd raakte deze stuk en omdat de 
toren niet zo gemakkelijk toegankelijk is, bleef het stuk. Totdat er een stichting in het leven werd ge
roepen, genaamd "Het groene torenlicht". Ook zij gingen voortvarend van start heel Medemblik door, 
collecteren, het viel bar tegen, maar met de nodige vrijwilligers ging men aan de slag. Door mede
werking van de gemeente Medemblik, die nog een potje bezat van Stads- en Dorpsvernieuwing, dat 
nog niet leeg was, want aan lege potjes heb je niet veel, kon alles geregeld worden.

En op een stralende dag in de zomer van 1987 was de torenspits met nieuw lood bekleed, kruis en 
haan opnieuw van een beschermende laag voorzien en het licht brandde weer.
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Ik weet niet, hoe het u vergaat, maar als ik Medemblik nader, zo rijdend bij de grasdrogerij en daar 
twee verlichtte torens zie, dan weet ik weer; “Daartussen die twee torens is mijn thuis”. Het zijn twee 
veilige bakens, van welke kantje de stad ook benadert. En laten we dat samen zo houden.

Er is wat afgebedeld, en samen hebben we al veel bij elkaar gebracht. Het is dan ook leuk, als dat 
gewaardeerd wordt, want ook elders in het land zijn er van die stichtingen, die weleens iets willen 
doen. Zo benaderde het parochiebestuur in 1988 de stichting Katholieken Noden. We moesten echt 
met de billen bloot of ietsje netter gezegd, ze wilden alle boeken inzien en weten of wij zelf wel iets 
gedaan hadden ter bescherming van ons gebouw. We deden een boekje open en het resultaat was 
een gift van ƒ 10.000,- om de prachtige gebrandschilderde ramen te beschermen. Dat was het begin, 
want nu zijn alle ramen van buiten beschermd met voorzetramen.

Er werd heel veel door vrijwilligers gedaan, alleen de materialen werden in rekening gebracht. In 
1990 werd een plan opgesteld om het dak van de kerk onder handen te nemen. Een 10-jarenplan, 
voorzichtige schattingen kwamen uit op 2 a 3 ton. Inspectie door het bisdom, gedaan vanaf de grond, 
stelde voor het hele dak te vernieuwen. Weer een andere specialist zei, hier en daar iets vernieuwen. 
Het plan bleef even liggen, omdat intussen het dak van de pastorie vernieuwd moest worden, kosten 
ƒ 32.000,-. Een meevaller was, dat we een aanbod kregen van het S.P.0.S, een project dat jonge 
schilders opleidt. Zij hebben de gehele pastorie en de deuren van de kerk tegen reiskosten en materi
aalkosten opgeknapt.
Intussen waren er kaarsen gemaakt om iets extra's binnen te krijgen voor het herstel van het dak. Het
liep wel, maar toch ......Op 10 mei 1995 werd er echt gestart met de grote restauratieplannen. Er
werd een commissie opgericht en het grote werk kon beginnen. Meevallers waren het voordelig saldo, 
dat de parochiebesturen in de loop der jaren hadden kunnen reserveren. En de verkoop van het 
vroegere kostershuisje waren een goede basis. Weer werden een hele reeks van activiteiten ontwik
keld, verkoop van lepeltjes, kaarsen, leien enz. Benefietconcerten, geraniummarkt, alles werd aange
boord. De grootste klapper werd gemaakt met de verkoop van sponsorloten. Maar daar weet u, als 
sponsors, natuurlijk alles van. Samen met heel veel vrijwilligers hebben wij u kunnen bewegen om uw 
geluk te beproeven d.m.v. het kopen van loten. Daarmee steunt u ons doel; behoud van deze prach
tige kerk, baken van Medemblik en omgeving. Een kerk, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, 
waar geleefd en gevierd wordt, waar mensen samen willen meewerken aan het behoud van dit schit
terende monument.

Waarmee deze bijdrage “Van Klinkbuul tot sponsorloterij" is voltooid, wil ik eindigen met de gedachte: 
"Je moet de mensen de vreugde van het geven niet ontnemen".

Hartelijk dank voor uw aandacht. Uodarge.ieekeode bericht, égfl 
sijn winkel

op de beide Eetstd&gm 
gesloten zal zijn.

Medeinbllk. H. BOS.

Een WASGHVROUW
jcevraa£d, bi'. S. de Hart, 
0 >#lerhavrii. Medemblik.

Extra Koffierantsoen.
De Bnrgemeesiei van MEDEMBLIK 

maakt bekend, dat rp

BOH He. 26
(laatste bon eeoer Ko lie- en Thec- 
kaart), *ao i-i December lot en me* 
31 Det a.s. wordt verkrijgbaar gaauM 
0.05 K G. , o*s> kodie.

n* Ruramettter voormmad.
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