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HST NIEUWS UIT DE MEDEM8LIKKER COURANT VAN 1923

6 januari.
Er verandert niet veel in Medemblik, maar toch "met klokke twaalf" die nacht is het Rijkskrankzinnigenge
sticht verdwenen en vervangen door het Provinciaal Ziekenhuis.

6 februari.
In een ingezonden stuk wordt melding gemaakt, dat na 16 a 17 jaar 
de gymnastiekvereniging O.S.S. (Oefening Staalt Spieren) voor het 
laatst gebruik gemaakt heeft van het gebouw "De Munt". I.v.m. 
bouwvalligheid is het nu gesloten.

7 april.
Een dochtertje van dhr. W.B., alhier, had donderdag het ongeluk, bij 
het verrichten van enig huishoudelijk werk, met haar schort in 
aanraking te komen met een brandend gasstel. In een oogwenk 
stonden haar schort en jurk in vlam, doch op haar hulpgeroep wist 
men door krachtig optreden het vuur te stuiten: gelukkig bleek het 
meisje geen ernstige brandwonden te hebben bekomen.

14 april.
De eerste ansjovis is hier deze week aangevoerd door vaartuig ME 
nr. 16, schipper A. Goed (enkele stuks). Afgeleverd aan de zouterij 
van dhr. G. Walch, Ged. Achterom.

28 april.
Zaterdagavond om half 8 vergadering van de gemeenteraad. Op de agenda komt o.a. voor: voorstel tot het 
bouwen van een gymnastieklokaal en bespreking wijze van uitvoering van het plan tot restauratie van de 
toren.
De "ruïne", het overblijfsel van het café Molenaar (voormalig café "De Tijd") nabij het Prov. Ziekenhuis, zal 
weldra eindelijk verdwijnen. Een 5-tal woningen zullen er verrijzen. Aanbesteding heeft 8 mei plaats.

Heden, vrijdagmiddag, geraakt een zoontje van dhr. J. Makkes in de Oosterhaven. Het ventje zou zeker 
verdronken zijn, indien niet dhr. Jn. Makkes, het gevaar ziende, zich onmiddellijk te water had begeven en 
door diens moedig optreden werd de knaap tijdig gered.

26 mei.
Zij, die ene tabaksvergunning bezitten, worden herinnerd aan hunne verplichting om het jaarlijks recht ad. 
ƒ 5,-- zo spoedig mogelijk te voldoen.

Boelhuis - Medemblik.
Deunsr. J. F. Tennis Jr.

te Medemblik, zal

op Dinsdag 6 Febr. 1923,
,yoorm. 10 uur, aan het 
Muntplein te Medemblik, 

publiek verknopen, om contant 
geld, de

AFBRAAK
van de Muntgebouwen, w. o.: 
Balken, Planken, Ribben, Dak
pannen enz.
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2 juni.
Dinsdag werd onze gemeente ook bezocht door de beide Hollandse wereldreizigers Bosman en Thijs uit 
Rotterdam. Van hier zetten zij hun "voetreis" voort naar Wieringen en Den Helder. Zij lopen op de 
geannonceerde Bata-schoenen, welke hun gratis door deze maatschappij zijn verstrekt, om daarvan de 
deugdelijkheid te beproeven en zullen nu hunne volbrachte reis door Nederland worden tentoongesteld in 
één der 13 filialen van Nederland te Rotterdam. Zij hebben nu reeds meer dan 300 km te voet in ons land 
afgelegd.

9 juni.
Tot heden passeert de kermis hier kalmpjes. Allerlei vermakelijkheden zijn aanwezig voor jong en oud. Voor 
de 25e maal nam Schinkel's Cinema hier een plaats in.
Woensdag bracht "Crescendo" aan de fam. Schinkel daarom een serenade, waarbij dhr. P.N. Winnubst, 
voorzitter, een gepast woord sprak. Dhr. Schinkel dankte hartelijk voor deze hulde en schonk aan 
"Crescendo" ƒ 50,-- als bijdrage voor de aankoop van een nieuw vaandel: bovendien werd een gratis 
voorstelling voor de jeugd toegezegd.
Behalve de gewone kraampjes is er voor draaien en schommelen en zweven gelegenheid, terwijl het 
Lunaprk met Rouli Rouli ook veel bezoek komt.

16 juni.
Zondagmiddag werd vanaf het havenhoofd in de richting Wieringen een klipperschip opgemerkt, met de 
noodvlag in top. Onmiddellijk stevenden de gebr. Lageveen van alhier in zee; het bleek hun, dat meer hulp 
nodig was, waaronder deze van Wieringen werd gehaald.
Enkele uren later was het klipperschip veilig ter eiland Wieringen binnengebracht; de mast bleek gedeeltelijk 
te zijn gebroken.

23 juni.
Volgens een bericht in de Enkhuizer Courant en andere bladen heeft een galanteriekramer tijdens de kermis 
alhier voor een bedrag van ƒ 7,40, zegge zeven gulden veertig cent, verkocht.
We veronderstellen een drukfout, want van bevoegde zijde vernamen we. dat "t wel een "zuinige kermis" 
was, maar zó erg nog niet!

Het schoolreisje van 1923.
Toen was een kinderhand gauw gevuld. Misschien vindt U het een kinderachtig verhaaltje, maar het typeert 
de tijd van toen.
2 juli.
Gisteren, donderdag, maakten de leerlingen van de eerste 6 klassen der MULO-school hun jaarlijkse 
uitstapje. Ging het meestal met de trein en in oorlogstijd enige malen met wagens, ditmaal stonden auto's 
gereed, om de ongeduldige jeugd op te nemen.
Na enig passen, meten en schikken hadden ze allen hun plaats en voort ging het met een matig gangetje 
door 't mooie hollandse landschap, dat zich zo heerlijk lag te koesteren, nu eindelijk de zomer was gekomen. 
Overal dan ook lachende gezichten en armgezwaai, als groet en uitdrukking van beste wensen. De 
stemming, die er zo'n dag reeds is, al kijken de kinderen door 'n gordijn van regen, was dus nu op haar 
hoogtepunt.
Na een kleine 2 uur rijden waren we in Schoorl, waar de pakjes brood werd losgemaakt; gauw gegeten en 
gedronken en toen het duin op. Tien, twaalf jongens op een rij en dan naar beneden, vliegensvlug. Bij velen 
bleken de benen niet op de snelheid berekend, 't lichaam ging te snel en een buiteling was het gevolg.
Daar we de tijd aan ons zelf hadden - één van de grootste voordelen boven treinverkeer - gingen we na 1_ 
uur verder langs de voet der duinen naar Bergen. "Het" adres is daar hotel "Duinvermaak" met zijn prachtige, 
grote speeltuin, die meestal nog te klein is voor zoveel scholen, als er komen. Gespeeld, gespeeld, genoten 
hebben ze, tot ze niet meer konden.
Ik verzeker U, dat de kinderen de eerste zomerdag hebben uitgebuit.
En toen naar Bergen aan Zee. Van de "Franschman" af moesten de groten te voet - 20 minuten lopen. Aan 
zee natuurlijk "pootjebaden", in een grote plas op 't strand, nog van de vorige vloed overgebleven. Dat was 
fijn, dat geplas in 't water, dat begrijpt U. Terug naar de "Franschman", daar opnieuw verfrist en de nog 
overgebleven snoeperijen uitgedeeld.
De grootste attractie van de laatste was de lolly, het reuzenzuurtje aan een stokje gesmolten. Daarmee zijn 
ze gegarandeerd 1_ uur zoet, de gehele terugreis: zuigen maar......
Eindelijk terug. De stemming was nog prima. De zon ging bloedrood onder, 't gezang van de kinderen klonk 
mooi in de avondlucht.
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Menigeen zal geschrokken zijn, als hij die reuzenauto's net 'n stofwolk er achter zag aankomen. In de verte 
maakten ze de indruk van pantserauto's, waaruit kanonnen dreigend naar alle richtingen wezen. Dat waren 
de jongens, die niet konden stilzitten.
Van de ontvangst te Medemblik behoef ik niet te schrijven .... 't Was een zeldzame mooie dag. Dank aan 
wie hier dank verdienen.

In 1909 werd het eerste vaandel "Crescendo" uitgereikt. 7 juli 1923 nieuw vaandel uitgereikt met een gedicht 
van Mej. Rijnsent.

15 september.
Maandagmiddag daalde alhier een watervliegtuig in de Oosterhaven; men had .... Watergebrek! Na een 
poosje ging het voorwaarts en zeewaarts en toen opwaarts ten aanschouwe van heel wat publiek.

19 september.
J.C. van Leverink. 25 jaar organist (1898!).

22 september.
Notaris Kruimel heeft ten verzoeke van dhr. J.Joh. Fransen, in publieke veiling aangeboden: winkelhuis, erf, 
enz. aan de Nieuwstraat, alhier (het Huis met de Luifel). Koper: dhr. H. Bos voor ƒ 4.460,-.

22 september.
Toren te Medemblik.
De toestand, waarin dit monument verkeert, is onrustbarend. De kosten der herstelling worden geraamd op 
ƒ 43.000,-. Hiervan zou 40% voor Rijksrekening kunnen worden genomen, d.i. ƒ 17.200,-, te verdelen over 
4 jaar.

13 oktober.
Dinsdagmiddag half 1 arriveerde Z. Exc. De Commissaris van de Koningin. Ontvangen door de 
Burgemeester in het Gemeentehuis.
Na de audiëntie bezocht hij o.a. de te restaureren toren. Van openbare gebouwen wapperde de driekleur. 
Juist toen hij naar Opperdoes vertrok, kwam de vlag van de toren naar beneden......

Naar aanleiding van het 25-jarig jubileum van dhr. J.C. van Leverink als organist der Ned. Herv. Gemeente, 
alhier, troffen wij een zeer waarderend artikel aan in "de Harp", maandblad ter bevordering van de toonkunst. 
Daarin luidt het o.m.: Het kerkorgel te Medemblik dateert van 1631 en is gebouwd door J. Bakker, aldaar, het 
heeft 3 klavieren met rugpositief voor onderklavier en hangend pedaal.
"Met algehele toewijding heeft dhr. Van Leverink sedert 25 jaar zijn functie waargenomen, altoos op zijn post 
en meermalen mocht de jubilaris hulde ontvangen voor zijn vaak indrukwekkend spel. Meermalen gaf hij 
orgelconcerten en verleende hij medewerking aan zanguitvoeringen".

2 november.
Gemeenteraadsvergadering. Dhr. D. Haremaker eervol ontslag als klokkenist. Thans is dhr. Sleeman belast 
met het opwinden van de torenklok en dhr. Krabbendam met die van het Raadhuis. Bij nodige reparatie dhr. 
Winnubst en dhr. Hinke voor het Raadhuis.

Aanstaande week in lossing
efn schip met prima prima oulerwelschfi

Blauwe Kluiten.
Prijs 65 ct. per zjb franco thuis.
Afgebaald van ’t schip 60 ct.

Aanbevelend,

Wed. P. W. BIJLSMA & Zn.
nul ra nl, KI. Ik
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