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aan de Burgerij van Medemblik.

De wisseling des jaars brengt mee
Dat ik mijn wensch, u bied,

En daarom is het dat ge mij

Er mede komen ziet.

Het oude jaar is weer voorbij

Met al zijn lief en leed,

En GIELING heeft naar ouden trant
Zijn nicuwjaarswensch gereed.

Veel zegen is de grondtoon dan,
Veel zegen - groot en klein.

Veel zegen wensch ik iedereen,
Zoo moge het ook zijn.

Het beste wat men wenschen kan,
't Ga land en volk steeds goed.
Hoewel de toekomst duister is,
Vooruit met goeden moed.

Wij zien vol dankbaarheid terug
Op 't jaar, dat ging voorbij.

En zeer voordeelig was het met
d' Ansjovis-visscherij.

Den bouwerman liep 't niet zoo mee,

Van 't jaar ging 't minder goed,
Maar toch is 't dat ik volgen laat:
"Houdt, burgers, goeden moed!"

‘t Bekende werk: de Zuiderzee,
Brengt heel wat drukte aan,

Men zal dit jaar het reuzenwerk

Met kracht beginnen gaan.

En van het drooggelegde stuk

Krijgt Medemblik heel veel,

(‘t Stond immers onlangs in de krant)
Ver weg het lecuwendeel.

En voorts ook, Medemblik wordt groot:
Denk aan ‘t “Uitbreidingsplan”,
Misschien gaat dat wel niet zoo gauw,
Maar eens komt het er van.

Wel, als ik nu dit al bedenk,

Dan stemt mij dit ook blij,

Dan spreek ik thans er gaarne van

Bij 't nicuwe jaargetij.

Vooruit nu sadm, met goeden moed
Het Nieuwe jaar weer in;

Wat zal het brengen u en mij ?
Hoopvol is het begin.

Met moed weer voorwaarts zij 't parool,
Met moed maar weer vooruit.

Veel Heil en Zegen wensch ik u,
Hiermee is 't dat 'k besluit.

Uw Dienaar,

N. GIELING.




