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Een oude Medemblikker familie Dunselman

In 1936 kwam ik met mijn ouders te wonen in de Van Nesstraat in Haarlem-Noord. Een brede straat,
met naast ons op de hoek een banketbakkerij van Dunselman.

Volgens mijn vader was het een oud-Medemblikker familie. Ik was toen 12 jaar en was toen nog niet
zo geinteresseerd in deze, voor mij onbekende familie. Later werd de banketbakkerij overgedaan aan
een ander en was Dunselman verdwenen.

In de 60er jaren, fietsend door Amsterdam, zag ik in de Marnixstraat een banketbakkerij van Dunsel-
man: Vraag, zou dit familie zijn geweest?

In de laatste Jaaruitgave vermeldden wij onder het Nieuws uit de Medemblikker Courant van 1918, dat
de fabriek van Pepermunt en andere Suikerwerken werd voortgezet in een Naamloze Vennootschap
"H.J. Dunselman's Pepermuntfabriek”.

Deze was toen gevestigd in een verdieping van de Conservenfabriek van dhr. P.Kooy. Voor de laatste
Jaaruitgave over de conservenfabriek had ik hiervoor een gesprek met Mevr. Kroeb-Kooy en zij ver-
telde, dat zij van haar vader de instructie had, dat zij niet in de Pepermuntfabriek mocht komen. Wel
weet ze, dat men daar kleine rolletjes pepermunt maakten.

Téch eens even in het uitgebreide archief van ons lid dhr. Ing. P. Teeling kijken. Voor ons een on-
schatbare bron van informatie over koop- en verkoop van panden, erfenissen etc. En van de Dunsel-
mannen waren talrijke fiches. Hieruit maakte ik een interessant overzicht, waaruit ook verschillende
Medembilikkers naar voren kwamen. lk liet dit uitvoerig verslag aan Mevr. de Vries lezen, onze be-
heerder van ons archief, en zij maakte me er op attent, dat in ons archief ook een stamboom van de
fam. Dunselman was, overgenomen uit een Familie-wapenboek. Daarop ben ik met een nieuwe opzet
begonnen en werd deze interessante familiegeschiedenis veel meer volledig.

Fa. Dunselman-Abbenhausen (Duitsland).

Het geslacht Dunselman komt oorspronkelijk uit het ge-
hucht Dénsel bij Diepholz. Omstreeks 1580 woonden op de
3 hoeven, die het gehucht vormden, drie gebroeders D6n-
sel alias Dunselman. Begin 17e eeuw keerde één lid van
het geslacht terug naar de katholieke godsdienst en zocht
daarna zijn toevlucht te Weyhe, onder het katholieke i
Twistringen. De in Nederland wonende, niet katholieke, "'"\\\i 3 I
familie Dunselman stamt uit de Parochie Jacobi-Drebber, V. 7
waaronder ook D6nsel hoort.
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DUNSELMAN - ABBENHAUSEN Dld.

» Joannes Dunselman, geb. Neuen Mahrhorst, 3 april
1714, kwam omstreeks 1740 naar Nederland en vestigde zich te Medemblik als Mr. Hoef-
smid, alwaar hij in de Pekelharingstraat een smederij kocht. Overleden te Medemblik, 18
september 1781.

Jan Dunselman, geb. 5 december 1748. Mr. Tarwebakker kocht op 4 april 1771 een tarwebakkerij
in de Nieuwstraat en trouwde Elisabeth Jacobsdr. Schouten uit Medemblik.

Henricus Dunselman, geb. 9 april 1752, Mr. Hoefsmid zette het bedrijf van zijn vader voort; Lid
van het kerkbestuur, overleden 29 juli 1800.

Lambertus Dunselman, geb. te Medemblik op 28 maart 1753, koopman, meelmolenaar, schepen
te Medemblik, overleden 3 dec. 1802.

De Erven Dunselman verkopen op 21 dec. 1802 de smederij aan de Pekelharingstraat.

Joannes Dunselman, geb. te Medemblik op 26 maart 1775, Mr. Broodbakker.

Jacob Dunselman, geb. te Medemblik op 13 sept. 1777 kocht op 19 april 1800 een grutterij aan
de Nieuwstraat, overleden 12 maart 1864.

Hendrik Dunselman, geb. te Medembilik op 18 juni 1807, Mr. Broodbakker.

Elisabeth Dunselman, geb. te Medemblik 16 oktober 1803, trouwt Dirk Walraven - geb. te Me-
demblik - Mr. Horlogemaker.

Cornelis Dunselman, geb. te Medemblik 19 maart 1786, winkelier, Binnenvader van het R.K. Ar-
menhuis.

Elisabeth Dunselman, geb. te Medemblik 20 november 1815, trouwt Jan Ravestijn, geb. 3 au-
gustus 1816, dagloner.
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> Jacobus Dunselman, geb. te Medemblik op 15 februari 1705, meelmolenaar, dreef later het lo-
gement "De Vergulde Valk", dat op hem van zijn schoonouders was overgegaan. Trouwt Ca-
tharina Rustenburg, geb. 21.mei 1788.

» Jan Dunselman, geb. 6 september 1799 — bakker — overl. 27 maart 1836 — trouwt Maria Bakker
(overl. 28 december 1874). Na de dood van Jan hertrouwde Maria Jacobus Raat.

» Catharina Dunselman, geb. 30 november 1855, trouwt Petrus Bakker, landbouwer en grondei-
genaar.

» Geertuida Dunselman, geb. 25 mei 1883 trouwt Pieter Dudink, geb. te Blokker, manufacturier
overl. 5 november 1928.

» Geertruida Dunselman, geb. 21 augustus 1862, trouwt Joh. Winnubst, timmerman te Medem-
blik, overl. 19 november 1894.

» Johannes Dunselman, geb. 19 februari 1834 — banketbakker - regent van het R.K. Weeshuis, lid
van het kerkbestuur, overleden te Den Helder.

» Anna Clara Dunselman, geb. 13 juni 1871 te Den Helder, overl. te Wervershoof, trouwt Johan
Huesman, geb. te Wervershoof - manufacturier , president St. Vincentius conf.

En nu komen wij bij:

» Jan Dunselman, geb. op 5 augustus 1863 te Den Hel-
der - historie- en portretschilder - behaalde in
1884 te samen met literator-schilder Jac. van
Looy de Prix de Rome - mede-oprichter van de
Kunstkring "de Violieren" - lid van het kerkbestuur
van de H.H. Martelaren van Gorkum - overl. te
Amsterdam.

En hij laat ons een mooi stuk geschiedenis achter in Me-

demblik, want leest U maar.

Stadhuis.
Als U de trappen opgaat naar de Raadzaal, vindt U links
voor de ingang van de Raadzaal, een groot schilderij voor-
stellende een zieke man op zijn sterfbed, met daaronder de
titel:
"Prijskamp in de schilderkunst 1889.
Gouden Eerepenning - Jan Dunselman, e e b g
geb. te Den Helder, 5 augustus 1863". AN DUNSELM
En dan vraag je je af: "Wie was deze zieke man?”. Bij na- J S AN

echigenoat van

vraag blijkt het het sterfbed van de roemruchte veldheer MARIA LAURENTLA BLUM,

Alexander de Grote. Geschilderd dus door Jan Dunselman - R e . e EINE B
historie- en portretschilder. Hij behaalde in 1884, tezamen | leden te Amsterdam, 16 [enuari 1931, e
met literator Jac. van Looy, de Prix de Rome. | Basellee

Hij trouwde Maria Laurentia Blom, dochter van Joanna
Landsdaal, in de vijftiger jaren een bekende banketbakker
in Amsterdam.

Maar wie was Alexander de Grote?

Alexander werd geboren 323 v. Chr. Na de dood van zijn vader Philippus volgde hij hem op 20—Jange
leeftijd op. Een "welp" noemde men hem, maar hij groeide uit tot een groot veldheer.

Hij werd koning van Macedonié, regeerde over Griekenland, versloeg de Perzische koning Darius i,
veroverde Klein- en Voor-Azié en Egypte, waar hij Alexandrié stichtte, drong met zijn leger door in
Noord-India, tot aan de rivier de Ganges, maar werd uiteindelijk door zijn vermoeide soldaten, die ver-
dere ontberingen niet meer aankonden, gedwongen terug te keren.

Teruggekeerd werd Alexander plotseling overvallen door ernstige koortsen en overleed enkele dagen
later op slechts 33-jarige leeftijd. Het is onvoorstelbaar, dat hij met zijn leger, onder zeer primitieve
omstandigheden, zéver kon komen.

Beslist de moeite waard om de levensgeschiedenis van Alexander eens te lezen!

Misschien wekt zo’n familiegeschiedenis ook Uw belangstelling op. Wilt U meer over Uw Medemblik-
ker familie weten, maak dan een afspraak voor een bezoek aan ons archief met Mw. de Vries, tel.
0227-543033.

Misschien komt U interessante gegevens tegen.
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