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DE BOORDENSTRIJKSTERS UIT DE BAMGERT

In de Oudheidkamer, boven op de historische zolder van het voormalige Weeshuis aan de Toren
straat, vinden we tussen de vele voorwerpen uit de geschiedenis van Medemblik o.a. het boorden- 
strijkstershoekje.
Een compleet hoekje met de driepoot met wastobbe en wasbord, de gasverwarmde mangel, het zes- 
kantige kacheltje met de strijkbouten, de strijktafel en het gasverwarmde boorden-glansapparaat. 
Toen een nieuwe uitvinding, en dit werd voor de klanten geheim gehouden, want daarméé glansden 
ze de boorden "mechanisch".

De geschiedenis begint bij Laurens Vos, gehuwd met Johanna Kramer. Van beroep was Laurens 
timmerman en werkte ook wel buiten Medemblik.
Zo moest hij eens voor zijn werk naar Lambertschaag en dat deed hij lopende, want een fiets bezat 
hij niet. Op een avond keerde hij lopende van zijn werk terug naar Medemblik. Het was bar slecht 
weer; koud en regen.
Maar daar klonk het geluid van een paard en wagen. Het was een Medemblikker vrachtrijder. En Lau
rens vroeg of hij mee mocht rijden en dat mocht. En zó zat Laurens naast de koetsier op de bok. Hij 
was nog bezweet van zijn werk en kreeg het nat en koud en rillend van de kou kwam hij thuis.
Als gevolg hiervan liep hij een longontsteking op en overleed en liet zijn vrouw met 5 jonge kinderen 
achter. Eén zoon Jacob en de meisjes Trijn, Fem, Ma en Johanna. Liefderijk werd het gezin opgeno
men bij Laurens z’n broer Piet, eigenaar van de Postkoets, die een dienst onderhield tussen Medem
blik en Amsterdam. Sociale voorzieningen waren er niet en om voor het gezin te zorgen, besloot 
opoe Vos voor anderen de was te gaan doen. Daarvoor ontving ze 60 cent, de was kant en klaar 
thuisbezorgd.

Zwager Piet, die ongetrouwd was, ging in de voorkamer wonen. Hij vertrok 's morgens met zijn post
koets uit Medemblik, spande in Hoorn nieuwe paarden in en reed naar Oosthuizen, spande opnieuw 
paarden in en reed naar Amsterdam en zó weer terug naar Medemblik.
Toen Oom Piet overleed, erfde Opoe Vos van oom Piet het huis in de Bangert (nr. 16), de ernaast 
gelegen paarden- en postkoetsstal en het ernaast gelegen Armenhuis (later fam. Steeman).
Eigenlijk was ze dus een rijke, maar toch arme weduwe. Opoe Vos haar zoon nam de dienst van de 
postkoets over en de meisjes moesten, toen ze 10 jaar werden, als dienstmeisjes gaan werken. Ech
ter, toen de treindienst van Hoorn-Medemblik geopend werd, was dit het einde van de postkoets en 
Jacob kwam in dienst bij de posterijen in Oosthuizen.

Opoe haar dochter Fem trouwde met P. Brouwer en kregen een dochtertje, Neel. Maar de tragiek 
bleef hen achtervolgen, want haar man Piet ging met zijn broer met een bootje een dagje vissen op 
de Zuiderzee. Door een onverhoedse beweging sloeg Piet overboord en verdronk jammerlijk.
Fem kwam met haar dochtertje bij Opoe Vos in huis en begonnen samen een “fijn-wasserij”, het was
sen en strijken van boorden van overhemden, manchetten, vitrages.
Voor het wassen hadden ze water nodig en een waterleiding was er nog niet. De aanleg hiervan 
kwam pas in 1924. Men was dus aangewezen op het regenwater, hetwelk men opving in grote ge
metselde regenbakken, een waterput met daaronder dikwijls een grote gemetselde kelder.

Opoe Vos had twee waterbakken. De één bevatte "wel- of grondwater", hetwelk ze gebruikten om 
straat en vloeren te schrobben en de "regenbak", waarvan ze het water kookten om het eten mee te 
bereiden en om de was te doen. Deze laatste was een extra grote bak, want ze hebben, ook in geval 
van een droge zomer, nooit water behoeven te halen bij de kerkebakken.
In droge zomers gebeurde het, dat mensen geen regenwater meer hadden. Dan stonden ze in rijen bij 
de kerkebak met ‘n wagentje met melkemmers en jukken met emmers en konden daar water krijgen, 
zoveel als ze willen, voor 1 cent per emmer. Want de kerk had grote daken en ook grote waterkel- 
ders. Ook hielp Opoe Vos de mensen wel aan regenwater uit haar eigen waterput. Alleen gaf ze wa
ter, als het maar voor "eten” is.

Dochter Ma trouwde met G. Schaap en ging wonen aan de Oude Haven, vlakbij het Hoofd. Maar ook 
zij was niet gelukkig, want ook haar man overleed.

Ma ging uit werken en bleef wonen in haar huisje aan de Oude Haven en later ging zij helpen bij haar 
moeder en zuster in de fijnwasserij.
Het noodlot bleef hen achtervolgen, want toen Opoe Vos ongeveer 40 jaar was, kreeg ze een be
roerte en werd daardoor half verlamd.
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Als gevolg hiervan hield ze er een stijve arm en een stijf been aan over. Ook haar stem was praktisch 
onverstaanbaar. Desondanks was het een lieve en ijverige vrouw.

Als dochter Fem met de was bezig was of boven aan het strijken, deed Opoe zoveel als in de huis
houding mogelijk was. Dochter Fem moest haar wel wassen en aankleden, dat kon ze niet zelf, maar 
wèl deed ze de afwas, zette koffie en bracht deze dan naar boven naar Fem en Neel. Het blaadje met 
de kopjes met koffie" zette ze treetje voor treetje omhoog, die dan door Fem werd opgepakt.
De bedden opmaken zal wel moeilijk zijn geweest, want ze deed dat met één hand ...
Achter het huis hielden ze ook kippen. De eieren werden door Opoe gewassen en gedroogd en dan 
verkochten ze en er waren hiervoor genoeg liefhebbers. Ondanks haar handicap werd Opoe 87 jaar 
en overleed in 1922.

De was- en strijkinrichting.

Achter in het pand van de postkoets, was nog een grote ruimte, waarin een vuurduvel stond en waar
op, in een grote wasketel, de was "getrokken" werd tot aan de kook toe, steeds met een grote spaan 
roerend om aanbranden te voorkomen. Daarnaast stond een handmangel, waar ze het "platte goed", 
zoals lakens, slopen, theedoeken, handdoeken e.d., als het droog was, gemangeld werd.
Op de zolder had Fem een grote strijktafel voor het raam staan. Achter haar stond de strijkkachel ge

stookt met cokes. De kachel was 
zeskantig en op iedere kant stond 
een strijkbout, zodat ze steeds van 
een hete bout kon wisselen. Over 
de gehele lengte van de zolder hin
gen drooglijnen. Het strijken deed 
ze met de hand en dat kon ze en 
......een hagelwitte was!

Toen er in Medemblik gas kwam, 
heeft ze een glansmachine voor de 
boorden aangeschaft en later ook 
een gasverwarmde mangel. Opoe 
Vos zat naast de "boorden-machine" 
en draaide met haar ene arm het 
wiel en sorteerde de boorden en 
manchetten. En zó zijn deze dames, 
zonder hulp door het leven geko
men. Hoewel ze het altijd erg druk 
hadden, was het er altijd gezellig.

Ze bereikten een hoge leeftijd; zoon 
Jacob werd 83 jaar, dochter Trijn 
88, Fem 73, Ma en Johanna beiden 
87 jaar.

Het huis van de boordenstrijksters (vóór de restauratie) 
(foto: Oudheidkundige Ver. “Medenblick”)

Fem overleed in de oorlog. Het huis werd na hun overlijden eigendom van Jacob Kool en wordt thans 
door zijn zoon Han en gezin bewoond.

J.C. van Leverink
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