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Als stenen spreken (konden)
Een oud gezegde; maar soms zeggen ze ons toch wel wat. Wonend in Haarlemmerliede, onder de 
rook van Haarlem, werd ik een paar jaar geleden gebeld door mijn vriend Henk van Loenen.
"Zeg, jij bent altijd met Medemblik bezig en eigenlijk heb ik misschien wel iets interessants voor je. Ik 
heb namelijk jaren geleden bij een oude steendrukkerij in Haarlem een oude lithosteen gevonden, 
waarop een aantal etiketten geëtst staan, waarvan één uit Medemblik.
Natuurlijk ben ik direct gaan kijken en inderdaad staat in spiegelschrift te lezen:

Bierbottelarij A.J. Rhodens - Dubb. Gerstebier - Medemblik.

"Die hoort eigenlijk thuis in Medemblik, Henk". Maar Henk kon daar geen afstand van doen. "Nou, dan 
maak ik er wel een foto van" zei ik. Maar eerst gezocht in ons eigen archief van de Oudheidkundige 
Vereniging Medenblick" naarde naam Rhodens.
In acht ladekastjes bevinden zich enige duizenden fiches, waarop vermeld de eigenaren van panden 
en belendingen, verdeeld over straten en op personen. Deze ladekastjes met duizenden fiches is een 
waardevol bezit van onze vereniging en geschonken door ons lid dhr. Ing. P. Teeling. Jarenlang heeft 
hij deze gegevens overgenomen uit de oude notarisboeken uit het Streekarchief te Hoorn en het Pro
vinciaal Archief in Haarlem. Dit was een karwei, waar hij honderden uren heeft in zitten.
Maar Rhodens kon ik niet vinden.
Gevraagd in het Streekarchief naar een map van personen, die Medemblik indertijd verlaten hadden 
en vond, dat dhr. Rhodens, ambtenaar aan het Kantongerecht in het Kasteel Radboud en bierbrouwer 
uit de Bangert, omstreeks 1900 vertrokken was naar Amsterdam.
Mijn vraag aan Henk, was al meer dan een jaar geleden en onlangs vroeg ik hem, of hij die offset- 
steen, die toch in Medemblik thuis hoort, niet wilde verkopen. Na lange aarzeling kon ik de steen voor 
ƒ 300,-- voor de Oudheidkundige Vereniging kopen. En zó ligt de steen, herinnerend aan een Me- 
demblikker bierbrouwer, weer in Medemblik.

Zegt van der Aa hier iets over?
In het Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden van A.J. van der Aa uit 1846, vinden we dat 
Medemblik toen werd bewoond door 575 huisgezinnen, uitmakend een bevolking van 2.800 inwoners, 
die hun bestaan vinden in de Scheepvaart, handel in kaas, boter, granen, steenzout, steenkolen enz. 
Ook heeft men er twee zoutziederijen, 1 cichoreifabriek, 2 kaarsenmakerijen, 1 vellenbloterij, 2 kaas- 
koppen-makerijen, 1 scheepstimmerwerf, met hellingen voor binnenlandse vaartuigen en eenen ko
renmolen. Vroeger had men hier eene maritieme werf, welke in 1828 naar Den Helder is verplaatst; en 
eene bierbrouwerij, vier houtzaagmolens, eene leerlooierij, eene pannenfabriek en touwslagerijen, 
welke thans niet meer bestaan.
Ook de op 5 Juli 1775 opgerichte kaasmarkt is dermate toegenomen, dat des zomers een getal van 
140 tot 180 stapels worden aangebracht en gerede kopers vinden.
Zo werden in 1844 1.107,300 Ned. ponden, zogenaamde Edammer Kaas, aan de markt gebracht. 
Voor zo'n kleine gemeente was er dus vrij veel bedrijvigheid en werden ongetwijfeld vele producten 
per schip verscheept naar stadjes rond de Zuiderzee of naar het buitenland.
U ziet; deze steen heeft voor ons "gesproken".
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hal Winkalhuii,
b«w*oid door iti hr. K. RuitorT 
eoiftur, Bag^nhol te Medemblik, 
geicbikt voor tabak> sa «igarea- 
stak «as.

Brieven franco, adres:
C. SPREMLIN6, Bakkum (H.-H.)

(—^ Vereen. „ Tüuhêfë-
hélang" te Medemblik 

maakt bekend, dal sfy’ die de ver 
gadering van 11 Haart zonder 
reden hebben verzuimd en niet 
de boete hebben voldaan dit ney 
kunnen doen tot en met 25 Maart 

Bij gebreke, sullen zg niet meer 
als leden dev Vereeniging worden 
beschouwd.

Het Beetuur. 

Medemblik, 18 Maart 1920.
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